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DE TIJDDRAAIER 
 
De Europese geschiedenis kent vele omverwerpingen, opstanden en 
omwentelingen. Heel wat daarvan tooiden zich met de benaming "revolutie". Maar 
wat is een revolutie - niets anders dan een gewelddadige verandering van het 
machtsevenwicht? 
 
  Nee - niet elke nieuwe regering die aan de macht komt en de regels van het 
vorige regime breekt, is een uitdrukking van een revolutie die heeft 
plaatsgevonden; en niet elke revolutie hoeft gewelddadig te zijn. Een revolutie is 
eerder een complete verandering en vernieuwing van de hele geestelijke, mentale, 
ethische en dan natuurlijk ook politieke basis, een herbehoud van ALLE waarden! 
Na een revolutie is niets meer hetzelfde als voorheen, het hele coördinatenstelsel 
van het maatschappelijk leven is veranderd. Het bijbelse gezegde: "Zie, Ik maak 
alle dingen nieuw!" kan symbolisch staan voor de aanspraak en de realiteit van 
een revolutie. 
 
De prehistorie kent één dergelijke revolutie in het bijzonder:  
de overgang van de jager-verzamelaar leefwijze naar die van de landbouwer. Of 
men verdere omwentelingen, zoals het ontstaan van steden of de overgang van de 
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bronstijd naar de ijzertijd, als echte revoluties wil beschouwen, hoe belangrijk ze 
historisch gezien ook zijn, of - zoals ik denk - als logische gevolgen van deze 
eerste en eigenlijke revolutie, kan men in het midden laten. In ieder geval was het 
de sedentarisatie die de levenshouding en alle waarden totaal veranderde en dus 
onbetwistbaar als een revolutie kan worden gekenmerkt. Vele rassen en volkeren - 
zij het lang niet allemaal - hebben deze revolutie doorgemaakt, die ook nu nog ons 
leven beheerst, en wel in een mate waarvan wij ons niet eens bewust zijn, zozeer 
zijn de waarden en ideeën van een sedentaire en stedelijke cultuur voor ons 
vanzelfsprekend geworden. 
 
Wij merken hier op dat een revolutie niet als een waarde op zich moet worden 
beschouwd: een gezonde cultuur heeft geen revolutie nodig, omdat zij in 
overeenstemming is met de biologische aard van de rassen en volkeren die haar 
dragen en met de wetten van de natuur. De revolutie van de sedentarisatie, meestal 
aangeduid als "neolithisch", moet positief worden beschouwd, omdat zij het 
proces van culturele ontwikkeling in gang zet. Volkeren die niet hebben 
deelgenomen aan deze revolutie worden beschouwd als "achterlijk" en blijken 
steeds meer ongeschikt voor het leven: vanuit biopolitiek oogpunt zijn zij 
weliswaar uitstekend aangepast aan de natuurlijke omgeving, leven in harmonie 
met de natuur en hun eigen nationale karakter, maar het vermogen en de wil om 
cultuur te scheppen is ook een biologische aanleg van de mens, die deze volkeren 
volledig hebben laten atrofiëren, tot hun eigen nadeel. Vanuit het nationaal-
socialistische standpunt, dat niet streeft naar een "terugkeer naar de natuur", maar 
naar het scheppen van een geavanceerde cultuur in overeenstemming met de 
natuur en de soort, was de neolithische revolutie dus een noodzakelijke en 
positieve. 
 
Daarop voortbouwend had het leven van ons ras een natuurlijke ontwikkeling 
kunnen doormaken die alleen grote omwentelingen en ingrepen zou hebben 
gevergd als de cultuur te zeer zou zijn gedegenereerd, d.w.z. zich zou hebben 
ontwikkeld in strijd met de biologische bijzonderheden van de volkeren die haar 
droegen en met de natuurwetten. Dit schijnt het geval te zijn geweest met andere 
cultuurdragende rassen, zoals de Aziatische of Amerikaans-Indiaanse 
beschavingen. Hun ontwikkeling verliep zonder verdere revoluties, en het 
keerpunt dat ook zij meemaakten kwam niet van binnenuit door een revolutie, 
maar van buitenaf door het wereldomspannende kolonialisme van het Arische ras. 
Helaas voor hen onderging het Arische ras nog meer revoluties:  
 
 De eens zo machtige oude geavanceerde beschavingen van de Indo-Europeanen 
hadden zichzelf uitgeput en waren zodanig gedegenereerd dat alleen 
buitengewoon ingrijpende gebeurtenissen het mogelijk konden maken om terug te 
keren naar een leven in overeenstemming met de soort en de natuur:  
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De gezonde en krachtige Germaanse volkeren waren voorbestemd om de erfenis 
van Rome over te nemen en zo een gemeenschappelijke Arische geavanceerde 
beschaving van het hoge noorden tot aan de Perzische grens en verder te 
vernieuwen. De verschuiving van het zwaartepunt van het Middellandse-
Zeegebied naar het noorden, de verandering van het culturele leiderschap van de 
Latijnen en de Helenen naar de Germanen, zou een diepe snede in de 
wereldgeschiedenis zijn geweest, maar geen revolutie die de levenshouding in de 
oude wereld volledig zou hebben veranderd en een nieuw tijdperk zou hebben 
ingeluid. 
 
En toch vond zo'n revolutie plaats. In het organisme van de antieke wereld had iets 
vreemds en sinisters wortel geschoten, geprofiteerd van de ontaarding ervan en 
deze bevorderd, totdat de roep om vernieuwing zo sterk werd en het verval zo 
diep, dat een revolutionaire gemeenschap in staat was de eerste echte revolutie in 
onze Europese cultuursfeer in historische tijden te ontketenen: Dit was de 
revolutie van het christendom, die de ene absolute God, naast wie er geen andere 
kon zijn, centraal stelde in een nieuw wereldbeeld en de Kerk tot uitvoerder van de 
goddelijke wil verklaarde. Tegen de tijd dat de noodlottige overgang naar de 
Germanen zijn uiterlijke uitdrukking vond in de kroning van de Frankische heerser 
Karel, die de geschiedenis inging als de Grote, hadden zij allang niet alleen het 
Rome van de Caesars geërfd, maar ook het Rome van de christelijke kerk en 
religie. Hun ononderbroken vitaliteit vernieuwde en schiep een levensorde die 
eeuwenlang standhield, maar zij bracht geen wending naar een geavanceerde 
beschaving in overeenstemming met de natuur en haar soorten, maar veeleer een 
dogmatische, onnatuurlijke vooruitziendheid met een toenemende vervreemding 
van de natuurlijke grondslagen en wetten van het leven. 
 
Nietzsche beschrijft deze ontwikkeling treffend met de term decadentie, waarmee 
hij juist deze vervreemding en degeneratie bedoelt, d.w.z. hij definieert de term 
ruimer dan gewoonlijk het geval is. Maar aangezien een cultuur alleen op lange 
termijn kan standhouden als zij zich in harmonie met de natuur ontwikkelt, verzet 
een gezonde levenskracht zich tegen de degeneratie tot er een nieuwe revolutie 
uitbreekt. 
 
De hele geschiedenis van de christelijke middeleeuwen kan worden 
geïnterpreteerd vanuit dit gezichtspunt van permanente rebellie, zoals de Heilige 
Inquisitie het instrument was om een revolutie te voorkomen. 
 
Uiteindelijk werd opnieuw een revolutionaire gemeenschap gevonden die de 
aanzet gaf tot de noodzakelijke omwenteling - het waren de vrijmetselaars. Hun 
uiterlijke triomf was de Franse Revolutie van 1789, maar het werd een echte 
revolutie, een nieuwe wending in de tijd die niet alleen de machtsverhoudingen 
veranderde, maar alle fundamenten van het leven. De christelijke God werd uit 
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zijn aardse almacht verdreven en het vrije individu trad in het centrum van alle 
leven en gevoel. Hoe nobel deze revolutie van het liberalisme ook bedoeld was, ze 
mislukte jammerlijk vanwege de menselijke natuur, vestigde geen werkelijk 
stabiele levensorde, maar verving de christelijke orde van dwang door versnelde 
decadentie en toenemende ontbinding. Deze revolutie veranderde immers alle 
fundamenten van het leven en beïnvloedt ons nog steeds - in haar kielzog vond de 
industrialisatie plaats, ontwikkelde zich het kapitalisme en werd, als haar meest 
extreme nakomeling, het marxisme geboren. 
 
Maar het fundamentele probleem van de Europese cultuursfeer, die intussen op 
alle continenten uitlopers had voortgebracht en de wereld domineerde met haar 
levenshouding en lange tijd ook in termen van machtspolitiek, was nog steeds niet 
opgelost: dat van de vervreemding van cultuur en natuur, dat van de steeds 
snellere degeneratie en decadentie.  
 
 En eindelijk kwam een bewust revolutionaire gemeenschap bijeen om de 
revolutie te ontketenen die de tweeduizendjarige dwaling van de Europese cultuur 
fundamenteel zou stoppen: het was de nationaal-socialistische beweging die de 
nieuwe wending van de tijd in gang zette en een programma opzette om een hoge 
cultuur op te bouwen die in overeenstemming was met de soort en de natuur. 
 
Laten we het samenvatten: de neolithische revolutie stelde het Arische ras in staat 
te beginnen met het scheppen van cultuur, die culmineerde in de oude hoge cultuur 
van Hellas en Rome in Europa (de Arische culturen van Perzië en India volgden 
andere wegen, die ons te ver zouden voeren om te vervolgen). De oude cultuur 
degenereerde uiteindelijk door de uitputting van de levenskracht van de volkeren 
die haar in stand hielden - vooral de Romeinen. Dit veroorzaakte de eerste echte 
Europese revolutie, die niet alleen de cultuur vernieuwde maar een geheel nieuwe 
levensorde schiep, maar tegelijkertijd ook een dwaling in gang zette die cultuur en 
natuur definitief van elkaar vervreemdde. Deze christelijke revolutie had met een 
indrukwekkende, dogmatische starheid gebruik gemaakt van de gezonde vitaliteit 
van de Germaanse volkeren en had op die manier eeuwenlang haar orde kunnen 
handhaven, ondanks alle opstanden.  
 
Tenslotte werd zij gevolgd door de tweede Europese revolutie, die van het 
vrijmetselaarsliberalisme, die voortkwam uit een gerechtvaardigde opstand, maar 
het fundamentele probleem van de Europese cultuur niet erkende en zelfs 
verergerde. Hoewel zij er niet in is geslaagd een stabiele orde te vestigen, heeft zij 
niettemin oude waarden opnieuw vorm gegeven, een andere levenshouding 
geschapen die tot op de dag van vandaag de overhand heeft, hoewel het steeds 
duidelijker wordt dat de verkeerde weg nu geleidelijk de doodsweg wordt, niet 
alleen van onze cultuur, maar ook van ons ras! De nationaal-socialistische 
revolutie verzet zich hiertegen door het biologische denken en de natuurlijke 
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gemeenschappen van mens en ras in het centrum van alle denken en voelen te 
plaatsen en zo een nieuwe wending in de tijd teweeg te brengen en een hoge 
cultuur mogelijk te maken waarin cultuur en natuur weer met elkaar verzoend 
worden en waarin decadentie, degeneratie en vervreemding overwonnen worden! 
Dit is het derde keerpunt in de Europese geschiedenis! 
 
Met elk van deze drie revoluties begint een nieuw tijdperk: de christenen maakten 
dit duidelijk door met de geboorte van hun stichter een nieuw tijdperk te 
ontwikkelen en af te dwingen, dat de geschiedenisvormende kracht van deze 
religie tot op de dag van vandaag heeft overleefd.  
 
 De Vrijmetselaars-Liberale Revolutie maakte een vergelijkbare claim toen zij met 
de proclamatie van de Franse Republiek het jaar 1 van een nieuw tijdperk wilde 
inluiden. Hun onvermogen om een duurzame heerschappij te vestigen bleek ook 
uit het feit dat Napoleon deze kalender al na enkele jaren stilzwijgend afschafte. 
 
Aanvankelijk zag het nationaal-socialisme zichzelf als een zuiver Duitse 
vrijheidsbeweging, geboren uit de nederlaag van de Eerste Wereldoorlog en de 
vernedering van het Versailles-dictaat. Pas na verloop van tijd besefte het zijn 
ware aard, als een rassenrevolutie met wereldwijde pretenties.  
 
 De Tweede Wereldoorlog luidde de realisatie in van de supranationale taak van de 
nationaal-socialistische revolutie. Maar pas toen het nationaal-socialisme de 
machtspolitieke steun van de Duitse wapens verloor, begonnen de nationaal-
socialisten overal in het leefgebied van het blanke ras zichzelf te zien als een 
wereldwijde revolutionaire beweging. De weg is dus vrij, door een laatste echte 
revolutie, om het voortbestaan van ons ras veilig te stellen en het naar een nieuwe 
bloei te leiden! Alle voorwaarden zijn aanwezig. De degeneratie van de westerse 
beschaving, die nu de hele wereld vergiftigt, is zo ver gevorderd dat de roep om 
verlossing, redding en vernieuwing van jaar tot jaar sterker klinkt over de hele 
wereld - en met de nationaal-socialisten bestaat er een wereldwijde, verenigde, 
revolutionaire gemeenschap die deze revolutie, die allang begonnen is, zal 
voltooien!  
 
 En opnieuw wordt deze wereld-revolutionaire claim symbolisch weergegeven 
door de invoering van een nieuwe kalender, want wat kan beter illustreren dat er 
een nieuw tijdperk is aangebroken, dat alle waarden veranderen, dat er een nieuwe 
basis is gelegd voor een wereldorde gebaseerd op gezonde rassen en volkeren? 
Maar wat zou het jaar 1 van dit keerpunt in de tijd kunnen zijn, wanneer is deze 
revolutie begonnen? 
 
Het begin van onze revolutie is moeilijk te bepalen:  
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Romantiek en Nietzsche maken daar evenzeer deel van uit als de oprichting of 
machtsovername door de nationaal-socialistische partij historische data zijn. Maar 
daar is nooit een echte discussie over geweest: Het hart en het gevoel van de 
nationaal-socialisten na de Tweede Wereldoorlog beslisten en namen de enige 
juiste beslissing. Geen romanticus en zelfs geen Nietzsche, geen partij en geen 
programma konden een revolutie op gang brengen die een tweeduizendjarige 
dwaling zou corrigeren. Voor de grootste en belangrijkste verandering van tijden 
sinds de neolithische revolutie was een tijdwisselaar nodig die alle normen brak en 
door zijn verschijning de wereld werkelijk kon veranderen. Het was bij de gratie 
van het lot dat het Duitse volk deze tijdwisselaar kreeg, en het zal een eeuwige 
glorie van de Duitse geschiedenis zijn dat het Duitse volk hem uiteindelijk als 
zodanig begreep, hem als leider koos en hem door alle ups en downs heen volgde. 
Zonder Adolf Hitler zou onze cultuur, en daarmee mogelijk ook ons blanke ras, 
zijn gestorven zonder nog een kans op vernieuwing te krijgen; hij was het ook die 
bewees dat een dergelijke revolutie van redding en verlossing wel degelijk 
mogelijk was, en zijn kracht combineerde met de historische noodzaak ervan en 
veranderde de wereld. 
 
Aangezien de Führer niet meer lichamelijk bij ons is, maar zijn geest bij ons is en 
ons de kracht geeft om de revolutie te voltooien, hebben wij begrepen dat wij in 
een nieuwe tijd leven, een tijd die begon met de geboorte van de Führer Adolf 
Hitler op 20 april 1889 van de christelijke kalender en waarvan de eerste eeuw 
spoedig ten einde zal lopen. Sinds het einde van de oorlog tellen wij de jaren van 
de Führer (JdF) en eren daarmee het keerpunt in de tijd, de redder van het Arische 
ras, onze Führer Adolf Hitler! 
 
 

DE VISIONAAR 
 
De woorden van de nationaal-socialistische revolutie, als de "revolutie van de 
verlossing" en van Adolf Hitler, als de "figuur van de verlossing van het Arische 
ras", kunnen voor de buitenstaander al te verheven lijken. Om ze te begrijpen, 
moet men precies begrijpen wat wordt bedoeld met "verlossing": 
 
 Onder verlossing verstaan wij de bereikte eenheid van kennis, wil en daad, in 
dienst van een ethisch waardevol idee. Deze verlossing kan zowel door individuen 
als door alle natuurlijke en culturele gemeenschappen worden bereikt. Het 
nationaal-socialisme streeft naar een staat van heil voor alle nationale en raciale 
kameraden, alsmede voor alle volkeren van ons ras, hun naties en staten, het 
komende Rijk en de verlangde Nieuwe Orde in de hele wereld! Hierin staat ons 
idee in de traditie van het Europese idealisme, want verlossing houdt in dat de zin 
van het leven wordt gezien in dienst van ideeën en waarden, maar niet in de eerste 
plaats in materieel welzijn:  
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 Het nationaalsocialisme bestrijdt het egoïsme en belijdt het primaat van de 
gemeenschap! 
 
Wanneer wij spreken van een ethisch waardevol idee, moet het duidelijk zijn 
welke ethiek wordt bedoeld en waarvan deze is afgeleid:  
 
 Elke revolutie leidt tot een herwaardering van oude waarden, vestigt een nieuwe 
tent met nieuwe waarden en een nieuwe ethiek. De nationaal-socialistische ethiek 
is dus niet, zoals de christelijke ethiek, afgeleid van de vermeende, dogmatisch 
vastgelegde geboden van een God en niet, zoals de vrijmetselaarsethiek, van het 
streven naar geluk van het individu; zij ontleent haar aanspraak op handhaving en 
geldigheid aan het biologisch begrepen idee van de gemeenschap, een biologisch 
humanisme met als doel het behoud en de ontwikkeling van de soort als hoogste 
waarde waarvan al het andere wordt afgeleid. Er is dus een hiërarchie van 
waarden, bovenaan staat het overleven en de ontwikkeling van het volk en het ras 
in overeenstemming met de soort en de natuur. Met deze hiërarchie van waarden 
is het heil dat wij nastreven onlosmakelijk verbonden. De heilstaat is dus 
uiteindelijk het leven bij uitstek: de mens die als kameraad van volk en ras 
harmonieus in de natuur is geïntegreerd, die zich inzet voor het behoud, de 
bescherming en de ontwikkeling van de prachtige verscheidenheid van het leven 
en daarnaar leeft. 
 
Als mensen, hele volkeren, staten en rassen uit hun heil vallen, ontaarden, zich 
vervreemden van de natuur en hun eigen soort, dan dreigen zij op den duur als 
soort te sterven en in hun persoonlijk leven volledig leeg te lopen. Ons ras als 
geheel verkeert in deze toestand van rampspoed, maar vooral ons Duitse volk, 
waarvan de vitaliteit dus uitgeput lijkt en waarvan de mensen geen betekenis en 
waarden meer kunnen herkennen.  
 
 Is het dan te veel om te zeggen dat de revolutie die de mensen van onze soort uit 
deze minwereld leidt, het pad van de dood verlaat en de weg vrijmaakt naar het 
leven in al zijn hernieuwde schoonheid, waardigheid en verscheidenheid, een 
revolutie van verlossing is?!  
 
 Is het verkeerd om de uitzonderlijke man wiens energie, genie, wilskracht en 
grootheid deze revolutie mogelijk maakte, onze leider Adolf Hitler, te vieren als 
de redder van het Arische ras?! Zeker niet! 
 
De overwinning van de verlossing, die wij met elke groet wensen, verloopt in 
twee fasen:  
 
In de eerste fase wint de nationaal-socialistische partij, als voorhoede van de natie 
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en op basis van een concreet tijdsprogramma, de macht en legt zij de basis voor 
de langverwachte Nieuwe Orde. Dan ontbindt de partij zich en in het tweede 
stadium ontwikkelt zich die hoge cultuur waarin ons ras, zijn volkeren en de 
mensen van onze soort, al hun vermogens volledig en vrij kunnen ontplooien en 
zo een ongekende gouden eeuw beleven.  
 
 Hoe dit nieuwe tijdperk er in detail uit zal zien, kunnen we nog niet voorspellen. 
We krijgen er een klein idee van als we denken aan de vroegere geavanceerde 
beschavingen van ons ras in hun hoogtijdagen en ons dan proberen voor te stellen 
hoezeer hun hoogtepunt nog had kunnen worden bevorderd door onze huidige en 
toekomstige kennis op het gebied van wetenschap en technologie! 
 
Wanneer wij denken aan deze Nieuwe Orde, waarnaar wij verlangen en waarvoor 
wij vechten, hoewel alleen onze nakomelingen erin zullen kunnen leven, denken 
wij op onze beurt aan onze Führer, wiens artistieke aard de voorbode was van 
deze Nieuwe Orde en wiens uitspraken op het hoogtepunt van zijn macht een idee 
ervan geven. Deze uitspraken zijn te vinden in zijn monologen in het 
hoofdkwartier van de Führer, die getuigen van het diepe verlangen naar vrijheid, 
grootsheid en schoonheid in de gedachten en gevoelens van de visionaire Adolf 
Hitler, die artistieke mensen, met een esthetische gevoeligheid, wilde als leiders 
van het nieuwe Rijk, die mensen wilde opleiden die de belichaming waren van de 
hoogste waarde van ras en persoonlijkheid! 
 
En dit genie van de wil, deze visionair van een vernieuwde wereld bewees met 
zijn levenswerk dat de wil van de mens alles kan bereiken - dat de droom van de 
nieuwe tijd geen ijdele dwaasheid is, maar gerealiseerd kan worden! Hoeveel 
heeft deze visionair en dromer, die in zijn jonge jaren zo vaak belachelijk werd 
gemaakt, bereikt?  
 
 En nooit, zelfs niet in de laatste donkere uren, wankelde zijn wil. Zelfs in zijn 
politieke testament vinden we niet zijn geloof, niet zijn hoop, maar zijn zekerheid 
dat uit zijn offerdood de kracht zal komen om zijn werk te voltooien! Wij zullen 
deze erfenis vervullen! 
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